“Tk was nooit verzadigd,

ik hunkerde voortdurend.”
Haar eetprobleem noemt
Pascale Naessens (50) haar
“meest verdrietige periode
ooit”. “De angst: ik ga hier
nooit van af geraken.”
Anderen dat lot besparen is
op haar vijftigste haar
grootste doel. Ontmoeting
in het loof, met zalm en
tomaten, witte wijn en
kampvuur. “Ik denk dat ik
in balans ben, maar ik heb
het leven wel vaak een
opgave gevonden.”
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Fotoshoot
en naar Limburg

Ze arriveert - strakke jeans, zalmroze bloesje,
brede glimlach - iets eerder dan afgesproken aan
Loof Cabin. Maar hij verliep vlot, de fotoshoot
voor Nog eenvoudiger 2, de opvolger van Nog een-
voudiger, of: “het boek dat er eigenlijk niet zou ko-
men”. “Vorig jaar had ik er even genoeg van”, ver-
telt Vlaanderens bekendste kookboekenschrijfster
bij een eerste drankje op het terras. “Ik dacht: een
jaartje relax en dan zien we wel. Maar bij het wak-
ker worden zei ik elke ochtend tegen Paul (Jam-
bers, haar man, nvdr): Eigenlijk heb ik een idee.
Dan moet je er iets mee doen. Of je stopt met zeu-
ren.”

Dat idee: écht koken zoals thuis, met maximaal
vier ingrediénten - “Ik besefte dat ik voor ons
twee door de week nog net iets eenvoudiger kook”
- sloeg aan en Nog eenvoudiger werd het best ver-
kochte boek van 2018. De opvolger was dus lo-
gisch, en 2019 was opnieuw geen sabbatjaar. “Ik
heb het opgegeven”, lacht ze. “Maar boeken schrij-
ven is het liefste wat ik doe. Ik zal schrijven tot ik
dood val, denk ik.”

Boek nummer hoeveel is het? Tel je ze nog?

“Er zijn er tien verschenen. Maar het aantal vind
ik niet belangrijk. De vraag is: zijn het goede boe-
ken? Om een goed boek te schrijven, moet je er-
gens door gaan, het beleven. Ik hoop dat je dat
voelt bij mij.”

In ‘Nog eenvoudiger' propageer je de “"gematigd koolhy-
draatarme mediterrane keuken”. Is dat niet heel diploma-
tisch verwoorden dat we beter het patatje laten vallen?
“We boeken vooruitgang. Ik durf het woord kool-
hydraatarm al te gebruiken! Jarenlang heb ik dat
niet gedurfd, omdat ik zo vaak de wind van voren
had gekregen. Als ik durfde te opperen: Misschien
moeten we uitkijken met aardappelen en brood,
was het van: Die Pascale Naessens is extreem.
Maar ik ben helemaal niet extreem. Onze westerse

IN HET LOOF MET

Pascal

Even weg van alles. Onze gasten logeren deze zomer in de Loof Cabin in Hoeselt, een
huisje van hout en glas tussen bos en veld, voor een gesprek tussen pot en pint.

manier van eten, waarbij we 55 tot 70 procent van
onze energie uit koolhydraten halen, is niet geba-
lanceerd. Maar ik ben blij te merken dat de geesten
gerijpt zijn. Nog het meest bij de ‘gewone’ mensen.
Die staan intussen zo ver dat media en voedings-
deskundigen het verhaal over minder koolhydraten
niet meer zomaar van tafel kunnen vegen.”

Maar de essentie blijft: je hebt liever dat we ons heilige
patatje niet meer eten?

“De essentie is dat iedereen verschillend is. En er
niet één zaligmakende manier bestaat waarop we
moeten eten. Bij lezingen vraag ik altijd: Wie zijn
hier de mensen die alles kunnen eten en daarmee
wegkomen? Dat zijn er zes of zeven op honderd.
Dan vraag ik: Wie zijn de mensen die zeggen: als ik
dat eet, kom ik aan, maar ik kan het controleren? 30
tot 35. En dan vraag ik: Wie zijn de mensen die zich

verliezen in eten? Zonder uitzondering steekt meer
dan de helft zijn hand op. Moeten die allemaal vol-
gens dezelfde driehoek eten? Dat is toch waanzin?”

Alles met mate, daarvan komen jouw haren overeind.

“Als ik dat hoor, denk ik: Die kent er niets van. Bij
veel mensen, en ik hoor daarbij, wakkeren snelle
koolhydraten alleen de honger aan. De bloedsuiker-
spiegel piekt en daalt. Je moet altijd meer eten om
die honger te stillen. Tegen een alcoholverslaafde
zeg je toch ook niet: Eén glaasje wijn per dag en in
het weekend mag je whisky, maar doe het wel met
mate?”

Je passie voor gezonde voeding begint bij je eigen ver-
haal.

“Ja. Van mijn negentien tot dertig heb ik een
strijd gevoerd met mijn eetgewoontes, een strijd in



